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Lịch sử Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH 
Phần B 

04 

Chiến Dịch Hoàng Diệu 
 (từ 21/9/1955 đến ngày 24/10/1955) 

 

Từ ngày rút về Rừng Sác, lực lượng Bình Xuyên thường hay quấy rối các đồn bót của QĐQG đóng quanh 

khu vực này và làm cản trở ghe thuyền ra vào trên sông Sài Gòn. Vào tháng 
8/1955, trong những hành động gây hấn chống chính phủ, quân Bình Xuyên tấn 
công cả tàu thuyền qua lại trên sông Lòng Tàu. Trong một chuyến tập kích, 7 đoàn 
viên Hải Quân Việt Nam và Pháp bị thương, 1 người Pháp bị giết trên Trục lôi 
hạm Chương Dương. Chiến hạm này đã bị tấn công bất ngờ trên đường đi thử máy 
đường trường. Bắt đầu ngày 5/8/1955, các quân vận đỉnh LCM Việt Nam phải hộ 
tống các tàu bè lưu hành trên sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp. 

 
Ngày 15 tháng 9, Hải quân Quốc gia Việt Nam đã bắt gặp tại khúc quanh Quatre Bras của sông Lòng Tàu, 
4 tiểu vận đỉnh LCVP của quân Bình Xuyên đang được dương vận hạm LST 106 của Pháp tiếp tế quân 
dụng. Hải quân Pháp giúp đỡ cho các tiểu vận đỉnh Bình Xuyên chạy thoát. 
 
Ngày 21/9/1955 Bộ Tổng Tham Mưu QĐQGVN quyết định khai diễn chiến dịch Hoàng Diệu để tiêu diệt 
hoàn toàn tàn quân của Bình Xuyên, bằng các cuộc tấn công chiếm đóng các căn cứ và hủy diệt các cơ sở, 
kho tàng dự trữ của Bình Xuyên, cùng giải tỏa con sông từ Nhà Bè đến Vũng Tàu để cho sự lưu thông của 
dân chúng và của các tàu buôn được dễ dàng. 
 
(Do nhu cầu điều động lực lượng Hải Quân trong các cuộc hành quân, ngày 1 tháng 7 năm 1955, Thủ 
tướng Ngô Đình Diệm bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Đôn, Phụ tá Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội 
Quốc Gia Việt Nam, kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Hải Quân tiếp nhận bàn giao từ người Pháp do Đại 
tá Récher đại diện. Tuy nhiên, việc chuyển quyền chỉ có tính cách chính trị vì toàn bộ sĩ quan của Ban Hải 
quân dưới quyền tướng Đôn đều là các sĩ quan Hải quân Pháp. Cũng vì lý do này mà Chiến dịch Hoàng 
Diệu đáng lẽ được tiến hành từ tháng 7 năm 1955, nhưng mãi tới ngày 21 tháng 9 năm 1955 mới khởi sự 
được.) 
 
Chiến dịch Hoàng Diệu khởi sự vào ngày 21/09/1955 và chấm dứt vào ngày 24/10/1955. Với tư cách Quân 
Trấn Trưởng Sài Gòn, Đại tá Dương Văn Minh được cử làm Chỉ Huy Trưởng Chiến Dịch Hoàng Diệu. Đại 
tá Nguyễn Khánh làm Chỉ Huy Phó và Thiếu tá Nguyễn Hữu Hạnh làm Tham Mưu Trưởng... Bộ Chỉ Huy 
Hành quân đóng tại Rạch Cát. 
 
1 - Chỉ huy lực lượng Hải Quân tham dự chiến dịch này là Hải Quân Thiếu tá Lê Quang Mỹ. Lực lượng 
Hải quân Quốc gia Việt Nam tham dự cuộc hành quân này gồm có: Soái hạm HQ-01 Chi Lăng, một số 
giang pháo hạm và giang vận hạm, các Hải đoàn Xung Phong số 21, 22, 23, 24 và 25, và Tiểu đoàn 1 Thủy 
Quân Lục Chiến do Đại úy Bùi Phó Chí chỉ huy. 
 
Nhiệm vụ của Hải đoàn Xung phong và Thủy quân lục chiến là tuần soát và tấn chiếm những đồn bót của 
Bình Xuyên trên sông Lòng Tàu, giải tỏa đoạn thủy lộ huyết mạch Vũng Tàu Nhà Bè, mở đường cho sự 
lưu thông của dân chúng và thương thuyền ra vào Sài Gòn. 
 
2 - Lực lượng Nhảy Dù gồm các Tiểu Đoàn 1, 5 và 6 Nhảy Dù làm nỗ lực chính và TĐ3ND làm trừ bị do 
Thiếu tá Nguyễn Chánh Thi Liên Đoàn Phó Liên Đoàn Nhảy Dù chỉ huy làm lực lượng xung kích cho cuộc 
hành quân. Bộ Chỉ Huy của Liên Đoàn đóng tại Coude De L’Est trên sông Sài Gòn cạnh Rừng Sác. 
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• TĐ1 Nhảy Dù do Đại úy Trần Văn Đô làm Tiểu Đoàn Trưởng 
• TĐ 5 Nhảy Dù do Đại úy Ngô Xuân Soạn làm Tiểu Đoàn Trưởng 
• TĐ 6 Nhảy Dù do Đại úy Nguyễn Văn Viên làm Tiểu Đoàn Trưởng 
• TĐ 3 Nhảy Dù do Đại úy Phan Trọng Chinh làm Tiểu Đoàn Trưởng bảo vệ BCH/Liên Đoàn. 
 
3 - Trung Ðoàn 154 Bộ Binh (BB) với 2 Tiểu Đoàn cơ hữu, được tăng phái hai Tiểu đoàn 33 và 809 do 
Thiếu tá Đỗ Hữu Độ (Trung Ðoàn Trưởng Trung Ðoàn 154) chỉ huy 
 
4 - Tiểu Ðoàn 3 Pháo Binh tăng cường một pháo đội của Tiểu Ðoàn 34 Pháo Binh và 2 đơn vị Pháo Binh 
diện địa do Ðại Úy Nguyễn Xuân Thịnh (Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu đoàn 3 Pháo Binh) 
 
5 - Lực lượng án ngữ bằng một vòng đai với các cánh quân của Phân khu Miền Đông gồm: 
 
• Một cánh quân gồm 2 Tiểu Đoàn của Liên Đoàn Biên Hòa, 1 Chi đội chiến xa tăng cường án ngữ phía 
Tây Bắc Rừng Sác 
 
• Một cánh quân thứ 2 gồm 2 Tiểu Đoàn của Liên Đoàn Bà Rịa, 1 Chi đội thiết giáp tăng cường án ngữ 
phía Đông khu rừng 
 
• Một đơn vị địa phương thuộc Phân khu Mỹ Tho cũng được điều động đến, phối hợp án ngữ phía Tây 
Rừng Sác 
 
• Một Đại Đội Công Binh xuồng M2 dùng làm phương tiện tiếp tế 
 
6 - Không Yểm gồm 4 phi cơ quan sát do Trung úy Nguyễn Văn Trường chỉ huy. 
 
Phía Lực lượng Bình Xuyên gồm: 
 
Bộ Chỉ huy Bình Xuyên: Tướng Bảy Viễn - Trung tá Bảy Môn (Võ Văn Môn), Trung tá Tư Hiển, Thiếu tá 
Lê Paul (con trai Tướng Bảy Viễn), Anh em Lại Văn Sang, Lại Văn Tài. Quân sư Trung tướng Nguyễn 
Văn Thành, Nhà Văn Hồ Hữu Tường, và Nhân Sĩ Trần Văn Ân. (Về Rừng Sác, sau cái Chết Tướng Trình 
Minh Thế, lợi dụng một số tín hữu Cao Đài bất mãn, Tướng Bảy Viễn với sự trợ giúp của Pháp đã mời 
Tướng Cao Đài Nguyễn Văn Thành làm Cố vấn quân sự cho mình! Tướng Nguyễn Văn Thành là Tướng 
đầu tiên của Cao Đài, lúc này Ông đã lớn tuổi, vì thế từ 1954 Chỉ huy Quân Cao Đài là Tướng Thế và 
Tướng Phương. Trước đây Pháp yêu cầu Quốc Trưởng Bảo Đại phong Tướng Nguyễn Văn Thành là Trung 
tướng 3 sao Quân đội Quốc gia Việt Nam, để lôi kéo Tôn giáo Cao Đài. Vì thế Tướng Thành có cảm tình 
với Pháp. Nay Tướng Thế đã chết, nên Tướng Nguyễn Văn Thành chấp nhận ra Rừng Sác làm Cố Vấn 
Quân sự cho Tướng Bảy Viễn, Tướng Thành cùng đi với người bạn là Ông Trần Văn Ân. Vì vậy tại Rừng 
Sác, Tướng Bảy Viễn có 3 Quân Sư: Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Nhà Văn Hồ Hữu Tường, và Nhân 
Sĩ Trần Văn Ân). 
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Rừng Sác 
 
Quân Bình Xuyên lúc này tại Rừng Sác lên đến 1,500 quân. [Ngày 2/5/1955 lúc Hải quân Pháp giúp triệt 
thoái ra khỏi Sài Gòn chỉ khoảng 300 tàn quân trong đó 200 Công an Xung Phong, điều này chứng tỏ Lực 
Lượng Tướng Năm Lửa và Ba Cụt tại miền Tây đã tăng viện, vì họ hiểu rằng nếu Bình Xuyên bị diệt, thì 
kế đến là số phận của họ.] gồm: 
 
- 4 Tiểu Đoàn chiến đấu mang số từ 1 đến 4 khoảng 1200 người 
- 4 Đại Đội biệt lập và Bảo Vệ khoảng 250 người 
- 1 chiếc Tàu (Cyprès) chỉ huy của Bảy Viễn. 
 
Các đơn vị đóng quân trên những nhà sàn, dọc theo vàm sông để dễ bề tiếp tế và quan sát. 
 
Trước hết Bộ chỉ huy chiến dịch Hoàng Diệu đã cho phong tỏa toàn thể khu rừng bằng một vòng đai với 
các cánh quân của Phân khu Miền Đông: Bộ chỉ huy chiến dịch đóng tại Rạch Cát. 
 
Rừng Sác là an toàn khu, là hậu cứ khi cần phải rút về để bảo toàn lực lượng của Bình Xuyên. Rừng Sác ở 
miền Nam bao trùm một diện tích rộng từ vùng Đồng Nai gần Vũng Tàu chạy dài đến Cà Mâu, sang tận 
Vịnh Thái Lan, chiếm một diện tích lên tới 329,000Ha. Các cây rừng chính gồm Cây Đước, Cây Vẹt, Cây 
Mắm, Cây Tràm và Dương Xỉ. Cây rừng một nửa nằm trên đất, một nửa nằm trong nước mặn. Rừng Sác là 
nơi sản xuất và cung cấp cho dân miền Nam nhiều than củi và tôm   
cá. 
 
Diễn Tiến 
 
I. Giai đoạn I phong tỏa: 
 
Ngày 21/9/1955 Lệnh hành quân được ban hành. Để tiêu diệt tàn quân Bình Xuyên đóng trong các vùng 
rừng rậm và lầy lội ở Rừng Sác, trước tiên Bộ chỉ huy chiến dịch đã cho phong tỏa toàn thể khu rừng bằng 
một vòng đai với các cánh quân của Phân khu Miền Đông, sau khi các đơn vị án ngữ thiết lập xong vòng 
đai bao vây, lực lượng xung kích được tàu Hải Quân chở đến các vị trí đã định để đổ bộ vào vùng hành 
quân. 
 
Ngày 23/9/1955 Cánh quân của Liên đoàn Nhảy Dù do Thiếu tá Nguyễn Chánh Thi chỉ huy, được tàu Hải 
Quân chở đến đổ bộ xuống phía Tây của sông Lòng Tàu và sông Đồng Tranh. Cuộc đổ bộ bắt đầu từ lúc 
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2.00 giờ sáng, Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù đi tiên phong chia làm 3 Toán quân xung phong: Toán thứ nhất gồm 
hai Đại Đội đi trên 9 chiếc tàu đổ bộ, toán thứ nhì gồm Đại đội chỉ huy và Bộ Chỉ Huy Liên Đoàn đi trên 5 
chiếc tàu dàn hàng ngang và toán thứ ba gồm hai Đại Đội còn lại đi trên 4 chiếc tàu khác theo hàng dọc. 
 

 
 

Quân Đội Quốc Gia nã pháo vào căn cứ Bình Xuyên ở Rừng Sác 
 
Khi đoàn quân vượt qua ngã ba sông Lòng Tàu rẽ vào sông Đồng Tranh. Thiếu tá Thi bèn ra lệnh cho đoàn 
tàu mở hết tốc lực tập kích đổ bộ thẳng vào đồn giặc tại ngã ba sông Đồng Tranh khai hỏa. Sau 15 phút 
giao tranh quân Nhảy Dù đã làm chủ được trận địa, trong đồn đã kéo cờ trắng đầu hàng. Đây là một pháo 
đài rất kiên cố do Pháp để lại. Đồn có nhiệm vụ kiểm soát tàu bè lưu thông buôn bán trên sông Lòng Tàu từ 
Sài Gòn ra Vũng Tàu, trong đồn có tất cả 137 người gồm cả cấp chỉ huy và 3 người Đức, lính Lê Dương 
của Pháp trốn theo Bình Xuyên. Phía Nhảy Dù có 3 binh sĩ bị tử thương và môt chiếc tàu bị hư hại. Sau khi 
chiếm lại đồn, các đơn vị Nhảy Dù tiếp tục tiến sâu vào vùng Rừng Sác. Trong khi đó Cánh quân của 
Trung Đoàn 154 BB đổ bộ dọc theo sông Vàm Sắc. Các cánh quân từ cửa sông tiến vào, vì bùn sình nên 
việc di chuyển rất khó khăn tốc độ không quá 500 mét mỗi giờ. 
 
Bộ chỉ huy chiến dịch Hoàng Diệu áp dụng chiến thuật bao vây và sử dụng Pháo binh ngày đêm bắn vào 
các cửa sông, các ngã ba sông rạch. Trung bình mỗi ngày đêm các đơn vị Pháo binh bắn khoảng 700 quả 
đạn. Các phi cơ quan sát hướng dẫn cho Pháo binh bắn vào những tàu bè của Bình Xuyên xuất hiện trong 
khu vực Rừng Sác. Khi thủy triều dâng cao, nước tràn ngập các hầm trú ẩn, bộ đội Bình Xuyên phải leo lên 
cây ẩn núp và trở thành mục tiêu cho pháo binh và hải pháo tác xạ bằng đạn nổ chụp. Các khẩu Pháo Đội 
tại An Thít đã làm cho lực lượng BX không còn chỗ nào cảm thấy an toàn. Sau khi phong tỏa được một 
tuần, các đơn vị Bình Xuyên lần lượt ra đầu hàng, đơn vị đầu tiên là một toán tàu thuyền trên sông Vàm 
Sắc cách cửa sông khoảng 2km. Trên các tàu có vài trăm người có cả súng ống và vợ con đi ra với nhiều lá 
cờ trắng xin đầu hàng. 
 
Ngày 27/9/1955 một trận đánh xảy ra ở Rạch Lá, quân Bình Xuyên đã dùng súng SKZ 57ly bắn vào các tàu 
hải quân. Một tàu trúng đạn bị chìm. Sau đó, 1 đơn vị TQLC đổ bộ vào chính nơi phát ra tiếng súng và một 
trung đội Bình Xuyên đã bị tiêu diệt. 
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Quân Bình Xuyên tấn công quân chính phủ và bị phản công. 
 
II. Giai đoạn 2 Chiến dịch Hoàng Diệu: Ngày 7-10-1955, các đơn vị Nhảy Dù và Trung đoàn 154 được rút 
ra khỏi phần phía Tây Rưng Sác. Khu vực này được xem như bình định xong. Các cánh quân đã chuyển 
sang các mục tiêu phía Đông Rừng Sác để mở các cuộc hành quân lục soát. Trong giai đoạn này, các đơn vị 
Nhảy Dù án ngữ và hành quân tại vùng núi Thị Vãi, Trung đoàn 154 với hai tiểu đoàn 22 và 58 được tàu 
Hải quân chở đến cửa Cần Giờ rồi từ đây tiến ngược theo sông Ngã Bảy lên phía Bắc để mở các cuộc hành 
quân lục soát hai bên bờ. Khi các cuộc hành quân thuộc giai đoạn 2 được bắt đầu thì lực lượng Bình Xuyên 
coi như tan rã. Đa số quy thuận, một số nhỏ bị bắt. Các cuộc hành quân lục soát thuộc giai đoạn này đã triệt 
hạ toàn bộ hệ thống phòng thủ của quân Bình Xuyên tại Rừng Sác, các tàn binh cuối cùng của Bình Xuyên 
cũng bị bắt hết. Một thành phần nhỏ do Bảy Môn chỉ huy kéo vô bưng gia nhập vào lực lượng của VC. 
 
Trong số những nhân vật trọng yếu trong bộ tham mưu của Bình Xuyên có Trần văn Ân và Trung tướng 
Nguyễn văn Thành ra đầu thú; các ông Hồ Hữu Tường, Trịnh Khánh Vàng và Nguyễn Hữu Thuần thì bị 
bắt giữ. Trong số hàng binh có một sĩ quan cấp Tá của Bình Xuyên biệt danh là “Sáu Nhỏ” là Sĩ quan Quân 
Đội Quốc Gia nhưng cũng là Rể của Bảy Viễn ra đầu thú. Sáu Nhỏ đã khai chỗ giấu súng và kho tàng vàng 
bạc của Bảy Viễn giấu cất tại vùng Tắc Hồi Bài và Tắc Ông Cò trong khu Rừng Sác. Trung tá Nguyễn 
Khánh đã phái một chiến đỉnh của Hải Quân đến chỗ tích trữ vũ khí của Bình Xuyên [để] tịch thu. 
 

 
 

Hành quân chiến dịch Hoàng Diệu 
 
Bảy Viễn cùng nhóm thân cận Lại Văn Sang, Lại Hữu Tài và Trần Văn Hiển trốn ra được Quốc lộ 15 mượn 
xe thoát ra được Vũng Tàu nơi có quân Pháp còn đóng quân. Bảy Viễn và Lại Hữu Tài đã trốn thoát vô sự 
nhờ Pháp dùng trực thăng đưa sang Lào rồi âm thầm sang Pháp sau đó. Lại Văn Sang bị 1 tiểu đội tuần tiểu 
của Tiểu đoàn 520 phát giác ở gần đồn ông Trịnh. Tuy nhiên, Lại Văn Sang đã quăng lại chiếc cặp da để 
thoát hiểm. Sang ăn mặc thường dân nên khi toán tuần tra xem cặp mới biết chủ nhân là Lai Văn Sang. 
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Lê Paul trốn ở khu rừng Hắc Dịch, sau đó có 1 sĩ quan Bình Xuyên bị Quân đội Quốc gia bắt, đã khai báo 
nơi ẩn nấp của Lê Paul. Bộ chỉ huy Phân khu miền Đông liền điều động một tiểu đoàn vào sâu trong khu 
rừng này lùng bắt, đồng thời cho 1 đơn vị khác bao vây vòng ngoài. Khi Lê Paul vừa định vượt 1 con 
đường mòn để lên Hắc Dịch thì bị 1 đại đội do Trung úy Đèo Văn Thống chỉ huy, bắt được. Thật sự, Lê 
Paul định trốn quanh quẩn ở cạnh Quốc lộ 15 để tìm cơ hội quá giang xe đò ra Vũng Tàu. Còn Trung tá 
Bình Xuyên Tư Hiển thì bị bắt vào ngày 24-10-1955. 
 
Sau khi Chiến Dịch Hoàng Diệu chấm dứt, ngày 6/11/1955 Chính phủ đã tổ chức một buổi lễ trọng thể để 
đón mừng các chiến sĩ Rừng Sác, Đại tá Dương Văn Minh đã được Vinh thăng Thiếu tướng, Trung tá Đỗ 
Cao Trí, Tư Lệnh Liên Đoàn Nhảy Dù được thăng cấp Đại tá mới có 29 tuổi. 
 
1-Tổn thất của Bình Xuyên: 
 
- 20 chết, 221 bị bắt, 1,119 quy thuận 
 
- Vũ khí: 11 súng SKZ, 6 súng cối 81ly, 10 súng cối 60ly, 14 bazooka, 4 đại bác 20ly, 35 đại liên, 110 
trung liên, 343 tiểu liên, 1,046 súng trường, 4 súng phóng lựu và 33 súng lục 
 
- 30 vừa ghe, vừa tàu 
 
- 1 đài phát thanh 
 
2-Tổn thất của Quân đội Quốc gia: 
 
-10 chết, 59 bị thương 
 
-1 tàu bị bắn chìm, 4 tàu bị hư hại. 
 
Ngày 7/11/1956 Bảy Viễn đến Paris bằng phi cơ Air France một cách bí mật. Riêng đứa con trai 27 tuổi 
của Ông là Le Paul, bị vợ chồng Ngô Đình Nhu cho thuộc hạ thủ tiêu vào ngày 14/4/1956 bằng cách cho xe 
Cảnh Sát chở ra khỏi Phú Lâm chạy về hướng Phú Định, dọc đường xô ra khỏi xe rồi hạ sát bảo rằng 
đương sự bỏ chạy, sau khi khai thác hết tài sản kho tàng chôn dấu của Bảy Viễn. 
 

 
Tài liệu tham khảo: 
 
- Những Cuộc hành Quân sau trận Điện Biên Phủ của Vương Hồng Anh 
- Bảy Viễn-Thủ lĩnh Bình Xuyên của Nguyên Hùng, nxb Văn Học năm 1985 
- Việt Nam: Một trời tâm sự của Trung tướng Nguyễn Chánh Thi 
- Chiến dịch Hoàng Diệu và sự thật về kho vàng Bảy Viễn của Trịnh Bá Lộc 
- Can Trường Trong Chiến Bại của Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại – Tái bản lần thứ 2 năm 2010 
 
- Bài phỏng vấn ông Cao Xuân Vĩ về việc Ngô Đình Nhu bí mật gặp ông Phạm Hùng tại khu rừng Tánh 
Linh-Bình Tuy của Minh Võ 
 
- Cái Chết Của Một Hàng Tướng: Dương Văn Minh (1916 – 2001) - Nguyên Vũ - Vũ Ngự Chiêu 
- Sau 30 năm nhớ lại một người: Bùi Phó Chí (Roger) của Ngô Văn Định trên trang nhà tqlcvn.com 
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- Và các cuộc phỏng vấn các chiến hữu Nhay Dù. 
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Trích và cập nhật từ quyển “20 Năm Chiến Sự” - Binh chủng Nhảy Dù 
Tác giả: 

 
Đại úy Võ Trung Tín Ti ểu đoàn Truyền Tin SĐND – 714-856-9202 
Đại úy Nguyễn Hữu Viên Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù – 714-897-1435 

1246 S. Huron Dr. Santa Ana CA 92704 
Email: 20namchiensu@gmail.com 

 

 
 

Tổng Phát Hành: Mr. H ải Võ 
1246 S. Huron Dr. Santa Ana CA 92704 

Tel: 714-856-9202. Email: 20namchiensu@gmail.com 
Giá quyển sách: $40.00USD  (Ngoài Hoa Kỳ:  $50.00USD) 

 
 
 
Nguồn: Internet E-mail by Võ Trung Tín chuyển 
 
 

Đăng ngày Thứ Sáu, July 29, 2016 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


