
VIẾT TẶNG NGƯỜI "TÙ CẢI TẠO"

Mạt thời binh-tướng phải đường cùng
Như hổ sa cơ hết vẫy vùng

Núi thẳm căm hờn thân khổ nhục
Rừng sâu uất hận phận lao lung

Trong bao nghiệt ngã càng kiên định
Giữa mấy đắng cay vẫn thủy chung

Cọp chết để da người để tiếng
Đừng đem thành bại luận anh hùng

nhất hùng



VIẾT TẶNG NHỮNG VỢ TÙ "CẢI TẠO"

Sau tháng tư oan nghiệt bể dâu
Vợ "tù cải tạo" thật cơ cầu

Nắng mưa bươn chải đầy gian khó
Sương gió tảo tần lắm dãi dầu

Tằn tiện dăm đồng leo núi thẳm
Chắt chiu ít gạo lội rừng sâu

Nuôi chồng "học tập" vai gồng gánh
Thân gái dặm trường vạn khổ sầu

Thân gái dặm trường vạn khổ sầu
Cô đơn ngậm đắng nuốt thương đau
Bao mồi cám dỗ không lay chuyển
Lắm mối chào mời chẳng đảo chao
Đã dưỡng mẹ già trong khốn khó
Còn chăm con dại giữa lao đao

Muôn vàn nghịch cảnh truân chuyên quá
Họ đáng vinh danh đáng tự hào

nhất hùng



KỂ SAO CHO HẾT…

Ngày này khói lửa phủ quê hương
Tang tóc điêu linh khắp nẻo đường

Vỡ tổ chim bung ra tứ hướng
Nát rừng hổ dạt đến muôn phương

Người đi chua xót đau oằn ruột
Kẻ ở ê chề hận thấm xương

Chết dở sống mòn đầy tủi nhục
Kể sao cho hết nỗi bi thương

nhất hùng



THÁNG “QUỐC TANG”

Cứ đến tháng tư “tháng quốc tang”
Gợi bao cay đắng thuở tan hàng
Ước mơ dệt mộng đành tiêu tán
Hoài bão xây đời phải đứt ngang

Vạn bại binh lao đao lận đận
Triệu con dân xất bất xang bang

Cha tù đày, mẹ con ly tán
Thân phận “người thua” quá bẽ bàng

nhất hùng



NỖI BUỔN THẤT TRẬN

Sau ngày oan nghiệt phải tan hàng
Thế sự đảo điên quá bẽ bàng

Đám “thắng cuộc” vênh vang tự đắc
Bọn “ba mươi” hống hách ngang tàng*

Người thua “cải tạo” ôi chua xót
Dân khổ “vượt biên” quá phũ phàng

Như thể bất ngờ sa địa ngục
Thấu trời dậy đất tiếng kêu than

nhất hùng
*”bọn ba mươi”: thành phần nhảy ra ăn có sau ngày 
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LỖI TẠI TA 1

Thế sự nhiễu nhương buổi xế tà
Hoạt đầu chính trị giỏi ba hoa
Đám cơ hội khiến tiêu bao mạng

Lũ trở cờ sinh nát khối nhà
An chẳng tư nguy đành thất quốc
Họa không dự liệu phải vong gia

Oán chi Mỹ bỏ hay thời vận
Lỗi tại ta nên tự trách ta

nhất hùng



LỖI TẠI TA 2

Biết được lòng ai chính với tà
Thiện lương giả dối hay ba hoa

Người xây người phá đành tan cửa
Kẻ tiến kẻ lùi phải mất nhà

Không thuận ý nên đau phá quốc
Chẳng đồng tâm khiến hận tan gia
Nhủ thầm thành sự nhờ ông Tạo

Thất bại tự răn: “Lỗi Tại Ta”

nhất hùng



KÝ ỨC BUỒN

Cứ đến tháng tư lại gợi sầu
Nhớ xuân năm cũ lắm thương đau

Tiêu Buôn Mê Thuộc đành "dồn đáy"*
Mất Tống Lệ Chân khiến "bỏ đầu"*
Đà Nẵng, quân hoang mang sụp đổ

Sài Gòn, dân hoảng loạn lao đao
Triệu người tất tả tranh di tản

Bao cảnh nát lòng giữa bể dâu

nhất hùng
*Chiến Lược: Nhẹ Đầu - Nặng Đáy - “Light at the Top, Heavy at Bottom” 

hay (Bỏ Đầu - Dồn Đáy) Của TT NVT Trong Tháng 4/ 1975



QUA CẦU MỚI HAY...

Tháng Tư lại gợi nhớ thương đau
Thân phận bại binh quá thảm sầu
Quốc phá lòng đau như ruột thắt

Gia vong dạ xót tựa gan bào
Muôn điều nghiệt ngã ngày hồng thủy

Vạn cảnh tang thương buổi bể dâu
Ngậm đắng nuốt cay thời mạt vận
Đoạn trường nỗi ấy đã qua cầu*

nhất hùng
*Đoạn trường ai có qua cầu mới hay (Nguyễn Du)



MỘT GÓC “BỂ DÂU”

Giữa “bể dâu”, đời thật khó lường
Trên voi xuống chó đổi ngang xương

Nhân quần biến thái hư cương kỷ
Xã hội đảo điên nát ngũ thường

Vạn kẻ đành băng rừng nghiệt ngã
Triệu người phải vượt biển bi thương

Họ liều bởi sống trong vô vọng
Đã đói khổ còn gặp bất lương

nhất hùng



HOÀI NIỆM THÁNG TƯ

Tháng tư năm ấy nổi cuồng phong
“Trời sập” sinh bao cảnh não lòng

Năm “Tướng” bại binh đành tuẫn tiết
Ba “Quân” thất trận phải cùm gông

Vượt biên biển hiểm, con lìa mẹ
Tù ngục rừng thiêng, vợ biệt chồng
Thay chủ đổi ngôi “voi xuống chó”
Triệu người phải bỏ xứ lưu vong

nhất hùng



NÓI KHÔN CÙNG

Tháng Tư cả nước chịu tang chung
“Bên thắng” trả thù, oán chập chùng
Đã bức dân bần hàn khốn khó
Còn đày “ngụy” đói rét lao lung

Người tù tội ngậm hờn hoài vọng
Kẻ sống mòn vờ dại khật khùng
Nhục nhã đắng cay sao kể xiết 

Một trời sầu thảm nói khôn cùng

nhất hùng



30/04 - MỘT NGÀY BUỒN

Ngày này bóng tối phủ quê hương
Ôi biết bao oan nghiệt đoạn trường

Chồng biệt vợ thân tù núi thẳm
Con lìa mẹ xác nổi trùng dương 
Nhân tình tráo trở, đời vô đạo

Thế thái đảo điên, sống bất lương
Đói khổ biến người thành súc vật
Để sinh tồn, lắm chuyện bi thương

Nhất hùng



TƯỞNG NIỆM "VỊ QUỐC VONG THÂN"

Tháng tư khói lửa ngập quê hương
Tang tóc điêu linh cảnh đoạn trường
Đất tựa quay cuồng trong bão tố
Trời như đảo lộn giữa mù sương

Lính hy sinh, dạ hoài ghi nhớ
Tướng tuẫn tiết, tâm mãi tiếc thương
Thầm tưởng niệm "vong thân vị quốc"

Những anh hùng dũng cảm kiên cường

nhất hùng



BUỒN NÀO BẰNG

Tháng tư gợi nhớ cảnh điêu tàn
Ôi, phận bại binh quá bẽ bàng

Ngậm đắng "lao nô" nơi núi thẳm
Nuốt cay "cải tạo" chốn rừng hoang
Rồng sa vũng cạn tôm cười nhạo

Hổ lạc đồng khô chó cắn càn
Thế cuộc lật ngang bao tủi nhục

Buồn nào bằng gãy súng tan hàng

nhất hùng



AI NGƯỜI TRI KỶ

Liều thân vượt biển đến nơi đây
Chọn sống tự do thoát đọa đày

Ngày tháng qua mau như gió thoảng
Thu đông đổi vội tựa mây bay

Hồn còn nặng nghĩa quê hương cũ
Dạ mãi sâu ơn đất nước này

Bốn tám năm rồi, sầu chửa dứt
Hỏi ai tri kỷ để cùng say

nhất hùng






